Sejizoenen

Als er geen herfst zou zijn,
wanneer duw ik dan...
mijn broertje in een modderplas?

Als er geen winter zou zijn,
wanneer stop ik dan...
een sneeuwbal in mijn vader zijn jas?

Refrein

Als er geen seizoenen meer zijn,
is elke dag hetzelfde.

Elke dag begint weer opnieuw
met diezelfde saaie zonneschijn!

Als er geen lente zou zijn,
wanneer zeurt dan mijn zus...
hé mam, mag ik met-zonder-jas alsjeblieft?

Als er geen zomer zou zijn,
wanneer plaag ik dan...
hé pap, je ziet zo rood als een biet!

Refrein

Als er geen seizoenen meer zijn,
is elke dag hetzelfde.

Elke dag begint weer opnieuw
met diezelfde saaie zonneschijn!
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Bridge

Ik kan echt niet kiezen,

het leukste seizoen...

oh naar welk kijk ik uit?

Zodat ik steeds...

Geen zomer... oh nooit meer ijsjes eten!
En geen herfst...

Wanneer eet ik dan hazelnotenpasta?

Ik kan echt niet kiezen,
het leukste seizoen...

oh naar welk kijk ik uit?
Zodat ik steeds...

iets nieuws kan doen!

Refrein

Als er geen seizoenen meer zijn,
is elke dag hetzelfde.

Elke dag begint weer opnieuw
met diezelfde saaie zonneschijn!

Als er geen seizoenen meer zijn,
is elke dag hetzelfde.

Elke dag begint weer opnieuw
met diezelfde saaie zonneschijn!
met diezelfde saaie zonneschijn!
met diezelfde saaie zonneschijn!




